TERUG ONDER ONZE VRIENDEN
IN SANTIAGO DE CUBA

... De Cubanen relativeren én lachen graag. Ze zijn expert in het improviseren. Zij bezitten de
kunst om met zeer weinig toch nog heel wat te organiseren, te presteren! Met dergelijke levens-
filosofie voelen wij ons daar nauw verbonden.

SANTIAGO DE CUBA is de tweede grootste stad én met haar specifieke Caraibische mentali-
teit onder de bevolking. Een grootstad met een bruisend levensritme.

Per Old-timer of paardenkoets-taxi gingen DE NEDERLANDEN EN HISPANIDAD weer leveren
bij onze bevriende families.

Hieronder op weg met en naar onze amigos Ricardo en Xavier. Weer een aparte belevenis.




DE SOCIALE WERELD-KETEN:
Cadena Mundial Social

.. Als ere-gasten kregen we aansluitend een jeugd demonstratie karate op de binnenkoer-speel-
plaats van deze volksbasisschool in MATANZAS.

Op de plechtige foto hierboven links naast de K.K.I. voorzitter de heren directeur en secretaris
van de schoolgemeenschap. Rechts lesgever Armando en de karate Grootmeester-hoofd van
de Politie die ons speciaal kwam begroeten en verwelkomen. Vooraan de fiere optreders van
deze sportmanifestatie.

Ter afronding van deze voor ons wel verrassende namiddag was er nog de uitdeling door de
schooljuf van de door ons meegebrachte snoepjes aan de jonge én entousiaste sportievelin-
gen...




PROYECTO DE AMISTAD: FLANDES-CUBA

... Na een half uur durende sportatiractie deelden we aan de jonge sportievelingen toch nog wat
snoep en zeep uit die we nog konden "opvissen” uit onze "handbagagereserves”.

En de "officiéle” sportklasfoto mocht er natuurlijk, ter afronding van onze schoolrondleiding door
de directie, ook niet ontbreken. Foto’s die we voor hen lieten vermeerderen en vergroten en als
aandenken naar de school stuurden.

VRIENDSCHAPSPROJECT VLAANDEREN-CUBA: MATANZAS 1999
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SANTIAGO DE CUBA...

Eigenlijk telt Cuba slechts één metropool, Havana, want de
urbane nummer twee van het land, Santiago de Cuba, is eer-
der een veredeld dorp dan een echte wereldstad. Toch heeft
dit 350.000 inwoners tellende oord zijn charmes. Het aan de
oostkust gelegen Santiago staat namelijk bekend als de ‘zwart-
ste’, vrolijkste en meest Carabische stad van Cuba en boven-
dien is het één van de oudste en schilderachtigste bevolkings-
centra op het hele eiland. Alles verloopt hier een stuk gemoe-
delijker dan in het jachtige Havana, het is er warmer en seksu-
eel broeieriger, de mensen zijn er vriendelijker en behulpza-
mer. Het Carnaval van Santiago geldt verder als het uitbundig-
ste feest van Cuba, aangezien de veelal zwarte Santiagueros
de kunst van het dansen, zingen en pimpelen als geen ander
verstaan. De stad werkt op veel toeristen dan ook als een
krachtige magneet, die zijn bezoekers op mysterieuze wijze
aan zich bindt. Cubagangers blijven daardoor vaak langer in
Santiago dan gepland. Om de stad en de vele prachtige, kolo-
niale gebouwen en musea redelijk te leren kennen, is een ver-
blijf van één a twee dagen absoluut te kort.

Met vier of vijf dagen kom je echter al een heel eind. De stad
biedt toeristen een heel scala aan bezienswaardigheden,
waaronder oude kerken en stadspaleizen, pittoreske steegjes
en pleinen, een dierentuin, een beroemde kazerne, een leven-
dige haven en verschillende musea. Verder kun je vanuit
Santiago talloze excursies maken, naar diverse zonnige stran-
den, een bedevaartsoord, een park met stenen dinosauriérs en
zelfs naar buurland Jamaica. Santiago is kortom een zeer aan-
gename en interessante verblijfplaats waar het merendeel van
de bezoekers bijzonder over te spreken is.

Geschiedenis

De stad werd in 1514 door Diego Velazquez gesticht en nam
reeds in 1515 de rol van eilandhoofdstad over van Baracoa.
Maar halverwege de 16e eeuw verloor Santiago deze functie
weer aan Havana (1552). De oude residentie bleef echter een
belangrijke havenstad, met als twee grootste economische pij-
lers de export van koper uit de mijnen van El Cobre en de

import van negerslaven uit West- en Zuidwest-Afrika.

De rijkdom van de stad trok in de 17e/18e eeuw vele piraten,
die vanuit hun bases op Jamaica, lle de la Tortue (Haiti) en de
Bahama's menig aanvang op Santiago ondernamen. Qok
poogden de Engelsen de stad in de 18e eeuw in te palmen,
maar dit mislukte en de Santiagueros namen bloedig wraak: ze
voeren naar de Bahama's (op dat moment reeds een Britse
kolonie) en vermoordden een honderdtal Engelse staatsbur-
gers. Alsof al deze aanvallen van piraten en Engelsen nog niet
genoeg waren, werd de stad tot twee maal toe (in 1776 en
1852) getroffen door een zware aardbeving. Ondanks alle
rampspoed behield Santiago zijn welvaart. In 1791 brak in het
op amper tachtig kilometer ten oosten van de stad gelegen
Saint-Domingue (nu Haiti) een bloedige slavenopstand uit, wat
resulteerde in een massale exodus van de daar wonende
Franse koffieplanters. Tussen 1791 en 1804 verlieten circa
27.000 Fransen Haiti om zich te vestigen in Santiago en in de
vruchtbare valleien van de Sierra Maestra. Deze immigranten
kochten grote stukken land op en gingen daar koffie, suikerriet
en katoen verbouwen. Uiteraard kwam dit de economie en de
welvaart van Santiago zeer ten goede. In de stad verrezen tal-
rijke villa's en stadspaleizen, terwijl ook het aantal theaters,
musea en plaza’'s de hoogte inschoot.

In de 20e eeuw verwierf Santiago vooral faam als de ‘bakermat
van de Revolutie’. Castro en zijn rebellen deden op 26 juli 1953
namelijk een eerste serieuze poging om de macht van Batista
te ondermijnen, door de Moncada-kazerne in Santiago te
bestormen. Dit muslukte, maar in 1956 probeerde Castro
opnieuw een opstand te ontketenen in het oostelijke deel van
het land. Ditmaal lukte het. Op 1 januari 1959 proclameerde de
guerrillaleider vanaf het balkon van de Ayuntamiento (Parque
Céspedes) te Santiago de ‘overwinning van de Revolutie'.
Sinds de provinciale herindeling van 1974 mag de ‘Ciudad
Héroe de la Republica de Cuba’ (‘heldenstad van de Republiek
Cuba’) zich hoofdstad noemen van de provincie Santiago de
Cuba.

RANDTOELICHTING: WE WILLEN ALVAST DE GEINTERESSEERDEN NU REEDS MELDEN DAT WE
VOOR HET VOORJAAR 2001 EEN GROEPSREIS NAAR CUBA ZULLEN ORGANISEREN (STRIKT
VOORBEHOUDEN AAN ONZE LEDEN-SYMPATHISANTEN EN -KUNSTENAARS). RONDREIS DOORHEEN DEZE
”PAREL VAN DE CARAIBEN” MET SOCIAAL-KULTURELE RANDACTIVITEITEN, EN EEN VERNISSAGE-
GROEPSTENTOONSTELLING iN GALERIA ORIENTE TE SANTIAGO.
VOOROPGESTELDE PERIODE: EINDE MAART - BeGgiN APRIL 2001!!!




WOORD VOORAF...

Ons D.S.W. VRIENDSCHAPSPROJECT VLAANDEREN-CUBA is dit voorjaar ‘99 alles
behalve "viot” verlopen.

Eerstis er de + 800 kg overgevlogen humanitaire materialen voor de 3 door ons "geadop-
teerde” instellingen aldaar, na maanden "omzwervingen” later dan wijzelf, aangekomen.
Doch, naar we achteraf vernamen van onze vrienden ter plekke, met heel wat "verdwe-
nen” van het waardevolste en kostbaarste.

Dus het Instituto Cubano para la Amistad del Pueblo (het Cubaanse ministerie voor
sociale relaties) was, dit jaar althans, niet bij machte om onze giften normaal te laten afle-
veren voor wie het voorzien was.

|.C.A.P. is tevens het staatscontrole apparaat via en waarlangs de donatoren, van waar
ook ter wereld, verplicht passeren.

Ten tweede mosten we (ook weer volgens een nieuwe Cubaanse wet) na veel heen en
weer discusies en drie taxiritten, ettelijke honderden U.S. dollars betalen voor de import-
recuperatie van onze 9 sporttassen vol met persoonlijke cadeau’s voor onze vele
Cubaanse vrienden-families.

Conclusie: wij zullen de evolutie nauwlettend volgen: zoniet ons werksysteem minder op
instellingen doch meer op individuelen rechtstreeks toespitsen! Tevens zijn wij, samen
met de Cubaanse autoriteiten, een sluitende regeling aan het "uitdokteren” dat ons meer
zekerheid voor onze inzet kan garanderen; al is dat dé grote onbekende aldaar natuur-
lijk.

P.S. We gaan hier niet verder uitwijden over deze negatieve verrassingen.
Geinteresseerden kunnen steeds bij ondergetekenden meer details vernemen.

Algem. voorzitter Vice-Voorzitter
Chr. A. ROGGEMAN J. CAES
Presidente Vicepresidente

Met speciale dank aan MARTINAIR Zaventem en Schiphol voor het gedeetelijk gratis
overvliegen van onze 300 kg humanitaire "handbagage” voor Cubal!



DE NEDERLANDEN EN HISPANIDAD
De Sociale Wereld-Keten

Of het nu voor onze bevriende Cubaanse families is, of voor "ons” lager schooltje van Matanzas,
de kunstenaarskring rond Galeria Oriente of de kliniek van Santiago... Het gereedbrengen en
inpakken is steeds weer een aangename bezigheid waar we een paar volle weekends mee
bezig zijn.

Eerst alles per instituut klaarmaken. Vervolgens wordt alles voor de families weloverwogen
gereedgelegd. Kortom, genieten van het aanschouwen van hetgeen we voor onze Cubaanse
vrienden zoal kunnen overvliegen...




LOS PAISES BAJOS Y LA HISPANIDAD
Cadena Mundial Social

Foto hierboven: moe maar voldaan na de selectie en verpakking van onze humanitaire materia-
len, even uitblazen op een deel van de gevulde dozen.

Foto hieronder: zowat 700 kg klaar op de weegkaai voor vrachtfacturatie in Zaventem.

We danken langs deze weg de Ambassade van Cuba te Brussel die ons steeds weer met raad

en daad trachten te helpen bij het welslagen van onze VRIENDSCHAPSPROJECTEN VLAAN-
DEREN-CUBA...

Exel. Sefior Embajador MUJICA, Sefiora Consul BLANCA y todos nuestros Amigas y Amigos de
la EMBAJADA EN BRUSELAS, gracis por nuestra cooperacion estimada.




.. De familie Bismark LABRADA OLIVA woont op de bovenste verdieping van een ’stijlvol
geweest” 19de eeuws pand aan de Malecon (de grote zeelaan) in HAVANA. Ook bij die vrien-
den was het weer feest bij het bewonderen van de door ons meegebrachte cadeau’s.

Vanop hun dakterras heb je een prachtig vergezicht over de zeebaai met Florida aan de over-
kant van de Atlantische oceaan.
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... Foto hierboven: op bezoek bij onze vrienden de familie van Bismark.

AMISTAD ENTRE LOS PUEBLOS
... FLANDES-EUROPA Y CUBA

Onderaan: uitzwaai op de Nationale Luchthaven door onze vriend José Ramén
MORALES vlak voor onze binnenlandse nachtvlucht van La Habana naar Santiago




"DE NEDERLANDEN EN HISPANIDAD” Kunst- en Kultuurkring Internationaal

Ook in SANTIAGO DE CUBA deed het goed terug onder de vrienden te zijn... Hier bij de
familie van dokter Luis GAVILAN YODU. Mama "toverde” met beperkte middelen, voor ons
beiden ter ere, weer enige welkomshapjes. Die wij, gezien de honger en dorst wan-
toestanden, omzichtig tot ons namen.

Hieronder, tegen de muur, van Galeria Oriente, even uitblazen (met de zwangere moeder)
na een stadscentrumbezoek. Met een fris drankje als opkikker, nadat we (v.l.n.r.) Maria
Victoria MORALES vrouw van Ello PAZ en zijn broer David getracteerd hadden op belegde
broodjes.

Proyectos de Amistad "LOS PAISES BAJOS Y LA HISPANIDAD” Cadema Mundial Social.




