SPECIALE HUMANITAIRE UITGAVE
VRIENDSCHAPSPROJECT VLAANDEREN-CUBA
WOORD VOORAF...

Ondergetekenden zijn terug van weggeweest naar CUBA.

Wat ons eerst deed huiveren, de nieuwe wetgeving... zware douane invoertaxen op mate-
rialen-giften bestemd voor individuelen, is tenslotte relatief goed meegevallen.

Met onze + 250 kg "handbagage” vielen we bij de Cubaanse douane autoriteiten aanstonds
op natuurlijk.

Heen en weer palavers konden niet al te veel temperen. Verwijzingen naar vorige zendingen
en transfertfacturen ten spijt: wet is wet: geen ontkomen aan, althans op dat ogenblik.

Omdat wij naar het officiéle Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos én onze speciale
relatie met de Ambajada de Cuba en Bruselas refereerden ging men er dé grote baas bijha-
len. Toen het diensthoofd van het min. voor binnenlandse zaken |.C.A.P. La Habana er bij
kwam keerde het tij ogenblikkelijk! Deze Sra Margarita ALFONSO kende onze vereniging,
naar haar zeggen, reeds met naam en doelstellingen via de vroegere giften voor Cuba. Maar
vooral door onze laatste, een maand vroeger overgeviogen hulpmaterialen voor de
Balletschool van Havanna, het schooltje in Matanzas en de kunstenaarsgroep in Santiago
de Cuba.

Met deze mevrouw zaten we duidelijk op "het juiste adres”. De weliswaar hoffelijke doch
standvastige discussies van de douanes vervielen ogenblikkelijk om plaats te maken voor
een menselijke invoerafthandeling, papieren voor verdere materiaaldoorvoer door Cuba
incluis. Dit was het begin van meer - verrassingen in de goede zin - op alle plaatsen die we
verder bezochten!

Terecht mogen we met een tikkeltje fierheid gewagen van een puike ontvangst als V.I.P.’s bij
alle officiéle kaders. Overal gaf men ons te verstaan dat wij, als ware vrienden van het volk,
steeds welkom waren in CUBA.
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ondervoorzitter algem. voorzitter
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MATANZAS werd, slechts 1 jaar na de ontdekking van Amerika, door de Spanjaarden, gesticht
in 1693. De volledige inheemse bevolking werd vrij viug volledig uitgeroeid door de con-
quistadores (hist. veroveraars van Latijns-Amerika).A anvoer van zwarte slaven op het
CUbaanse eiland bracht de nieuwe dwangarbeiders (tot eer en glorie van het spaanse hof en
kat. kerk). MATANZAS kreeg weliswaar zijn hoogglans in de 19de eeuw. Men kent ze als STAD
DER BRUGGEN door de vele rivieren die haar doorkruisen en is tevens de tweede belangrijk-
ste haven van Cuba. Door haar zeer diepe en brede baai kunnen er enorm grote schepen aan-
leggen. Mede door de stupiede boycot van de Cubaanse staat door de verenigde staten van
Amerika geraakt ook hier, in de vroegere bruisend-bedrijvige stad MATANZAS alles meer en
meer in verval. Eens te meer treft deze mensonwaardige dwingelandij niet diegenen waarvoor
het eigenlijk bedoeld was; door deze wurggreep hongert de Cubaanse bevolking langzaam uit!
Noemt zich dat een "geciviliseerde” grootmacht?

Slogan op ziekenhuisgevel: "IK LEEF IN EEN VRIJ LAND”
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CUBA: LAND VAN SCHRILLE CONTRASTEN

... Onze vriendin Juana liet ons in
MATANZAS met veel genoegen haar ofi-
cina (haar werkterrein in de staatsoptiek)
bewonderen...

"WINKELEN” IN CUBA is een werkwoord
dat er van uitgaat dat er omzeggens zo
iets bestaat als een winkel. In dit licht
bekeken kan je er nauwelijks aan deze
activiteit deelnemen, aangezien er
slechts 2 soorten “verkooppunten”
bestaan: op kale schuren lijkende distri-
butiecentra voor Cubanen, waar het wei-
nige dat er op de bon wordt verkocht
(waar buitenlanders absoluut niets zou-
den van willen of kunnen krijgen), alsook
kleine dollarshops die het predicaat "win-
kel” eigenlijk helemaal niet verdienen.

... De enige plaatsen in Cuba waar je wel winkels zoals wij die kennen aantreft, zijn Havana en
Varadero. Hier kun je, uiteraard met een flink stapeltje dollars op zak, gaan neuzen in allerlei
(peper)dure boetieks, juwelierszaken en parfumerieén. De meeste Cubanen hebben dit soort
winkels nog nooit in hun leven van binnen gezien. Vaak zie je deze onfortuinlijken door de win-
kelruiten naar binnen gluren, wegdromend van al die prachtige maar 6 zo onbereikbare luxe-
goederen. Soms zijn deze exclusieve winkelcentra hermetisch afgesloten met prikkeldraad en
veiligheidsagenten incluis. Alleen voor toeristen-diviezen, letterlijk en figuurlijk: verboden terrein
voor eigen volk.

Je kan alvast begrijpen dat wij van DE SOCIALE WERELD-KETEN, met vele waardevolle mate-
rialen, telkens weer "feestelijk” opgewacht worden.




... Bij de vele familiebezoeken staat er steevast "traktaat van eten en drinken” op ons program-
ma. Glunderende ogen boven een goedgevuld bord zijn voor ons al een feest op zichzelf! Hier
zaten we met 14 aan tafel.

DE SOCIALE WERELD-KETEN

humanitaire akties in binnen- en buitenland
erkenning nr 256613-86 staatsblad

Foto hieronder: Allen op weg naar "ons” schooltje in MATANZAS en we hebben beziens in de
straten...




ESCUELA SECUNDARIA BASICA URBANA
Candido GONZALEZ MORALES: Matanzas

Hier zijn onze codrdinatoren CAES en ROGGEMAN dan weer in "ons” wijkschooltje samen met

Sra directora Osleida QUINTANA.
Alleen spijtig dat op dat ogenblik onze 300 kg aan schoolmaterialen en toiletartikelen nog niet
aangekomen waren die we graag eigenhandig uitgedeeld hadden aan de zowat 280 leerlingen.

Hieronder met het onderwijzend personeel op de foto...




... Het werd een familiefeest bij de ROSIQUE’s in MATANZAS. De financiéle bijdrage die we
onze vrienden toestopten bracht (niet alledaags) eten in de pan. Mama ROSIQUE begon, na
vilug met het gekregen geld het nodige aangehaald te hebben, aan stonds glunderend te koken
voor gans de bende. Wij van DE NEDERLANDEN Y LA HISPANIDAD bleven voorzichtig bij het
toetasten. Maar broer Fernando en zus Juana en al de rest van toegelopen familie hadden dui-
delijk sinds lang niet meer zo kopieus gesmuld. En dat zicht deed ons goed.

Na deze geslaagde familieretinie werden we verwacht in de school waar schoonbroer Armando
sportleraar is; met als loon ook weer een paar waardelose Pesos.




ESCUELA SECL}NDARIA BASICA URBANA
Candido GONZALEZ MORALES: Matanzas

"Onze school in Matanzas”. Op bezoek bij de nieuwe directrice Sra Osleida QUINTANA
en gewezen-directeur Pascual GUELLEREZ. Samen op de officiéle foto met de mannen
van LOS PAISES BAJOS Y LA HISPANIDAD in verenigings T-shirts DE SOCIALE
WERELD-KETEN...

Hieronder sportleraar Armando en de sportievelingen van de judo-karate die, ons als ere-
gasten, fier een demonstratie van hun kunnen ten beste gaven...




ESCUELA DE BALLET: LA HABANA

A

Enige maanden geleden liet DE
SOCIALE WERELD-KETEN materia-
len naar deze gerenommeerde ballet-
school overvliegen. Dit gebeurde door
toedoen van de Cubaanse
Ambassade te Brussel én het |.C.A.P.
aan Dbetaalbare transportprijs. Via
CUbana Aero in Zaventem.

Sportkledij en aangepaste onderwijs-
materialen aangeschaft dankzij ons
D.S.W. STIMULERINGSFONDS, als-
ook balletmaterialen verzameld en
geschonken door Mevr. CHAMPAGNE
ons bestuurslid afd. Bruisende Kunst.

ledereen in deze balletschool, van de
gewone personeelsleden en leerlingen
tot de directie, hebben duidelijk alle-
maal kunnen meegenieten van onze
schenking.

Het klonk ons beiden, als co6rdinatoren, natuurlijk zeer aangenaam in de oren dat ieder-
een van deze donacion heeft mogen meegenieten. Wat ons trouwens stimuleert om dit

project verder te zetten...




HOOFDSTAD LA HABANA
Gran Teatro: Ballet Nacional de Cuba

Wij hadden het voorrecht (U weet wel, wegens ons humanitair D.S.W.
vriendschapsproject met de Nationale Balletschool in Havanna van vorig jaar) een
prachtplaats gereserveerd te krijgen voor de opvoering van het Ballet DON QUIJOTE.
Wat een schitterend spektakel werd en we enorm apreciéren...

Met de groeten vanwege diva Alicia
ALONSO Directora General, kregen we
van een medewerker de hiernaast
afgedrukte opdracht geschreven op het
programmablaadije.

Vrije vertaling:

"Een blijvende herinnering aan de Heren
ROGGEMAN en CAES.

En de groeten aan Mevr. CHAMPAGNE”

Vanwege een Cubaanse vriend
Lic. Alberto J. VALERIO MENDIONDO




... Het openbaar vervoer voor de Cubanen is een "belevenis” waar wij beiden als "ingewijden”
regelmatig gebruik van maken. Het kost zeer weinig maar jet moet er wel de "verrassingen” bij-
rekenen. Open camions of gammele bussen brengen ons op een manier en plaatsen die door
de afgeschermde en op comfort gestelde doorsnee toerist niet geapprecieerd zou worden.
Nochtans een attractie én gegarandeerd een belevenis.

Regio LA HABANA hieronder: even verpozen aan een “niet-toeristisch” meer waar de natuur
prachtig en de stilte hoorbaar is. Samen met onze vriend Bismar. Tamme pelikaan Coco laat zich
een (ons ter ere) zo maar gekregen visje smaken.




