DE SOCIALE WERELD-KETEN IN EGYPTE

Voor de bouw van de Nasser-stuwdam op de Nijl, met de hulp van de voormalige Soviet-Unie,
leefden er NUBIERS. Een zelfstandig volk met eigen taal en cultuur, harmonieus levende van en
in de moerassen en kreken...

Begin de jaren 60 werden in dit Nijlgebied deze “vreemde” volksstam bijna integraal, onder al
dan niet zachte dwang, “verplaatst’” naar het noorden van Egypte in woestijnstreek. Voor zowat
200.000 Nubiérs een deportatie vanuit hun visrijke watergebied naar verschroeide zandheuvels.
Met het fatale gevolg van ontreddering en ontworteling én verlies van hun gewone biotoop, met
alle morele en psychische gevolgen vandien...

De enige hoger wonende Nubiérsgemeenschappen, en de dus niet onder water gelopen
dorpjes, leven er nu nog teruggetrokken van de “gewone” Egyptenaren...




HUMANITAIR D.S.W. PROJECT OP TIL
VOOR EEN NUBISCH LAGER SCHOOLTJE IN CHRONISCH TEKORT

Een bezoek aan de overgebleven Nubiérsgemeenschap kan uitsluitend over het water en
vervolgens met een kameelrit. Geen straten noch paden geven je de mogelijkheid dit gastvrije
volk te leren kennen en appreciéren. Deze mensen spreken zelden een andere taal dan hun
Nubisch = een Afrikaanse taal gesproken tussen Soedan en Egypt. Dus geen Araabs, de taal
van de “gewone” Egyptenaren noch enige “toeristentaal”. En de enkele uitzonderingen die de
toeristen gidsen zullen je, eens in hun gebied aangekomen, steevast aanspreken met

WELCOME TO THE LAND OF NUBIA.

Je kan er ook vlot hun leefwereld ingaan. Spijts de taalbarriere mag je er gewoon op visite en
schenken de gastheren je er de hete mierzoete rode thee als teken van aanvaarding...




NUBIERS zijn een “gemengde”
gemeenschap, voor zover je hun
leefwereld respecteert. Wel met
omschreven taken voor de man én de
VIOUW.

De mannen zijn er de kostwinners, het
ontvangstcomité en behoeders des
huizes.

De vrouwen zijn de keukenprinsessen,
kinderverzorgsters. De jonge vrouwen en
meisjes ook vaak de maaksters van
mooie artisanale voorwerpen en
folkloristische juwelen, die je er zonder
opdringerigheid kan kopen aan een zacht
prijsje...

De Nubische mannen staan toe dat je vrij
hun vrouwelijke familieleden kan
fotograferen. Waartoe je in de
“gescheiden” gemeenschap der
Egyptenaren hoegenaamd nooit de kans
krijgt; zelfs niet bij de goede vrienden die
we in de grote steden Aswan en Luxor
konden maken...

Nubiérs zijn een fier volk. De vrouwen en
kinderen lopen er rond in bontgekleurde,
prachtig geweven stoffen. De ouderen en
weduwen hullen zich in het zwart.

De matten op de zandvloer, zowel binnen als
in de open woonruimte, zijn de zit- en
ligmeubilering voor familie en gasten...
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Nubiérs zijn geen stedenbewoners... Het
zijn plattelandsmensen één met de
omgeving, geintegreerd in het landschap.

De woonhuizen zijn er mekaar-evenredig:
dikke muren in hout- en leemconstructies
om de zomerhitte buiten te houden.
Veelal geblouwselt, in harmonie met de
okerkleurige omgeving. Hoogstens één
toegangsdeur aan de “straat’zijde. Geen
vioeren, vensters noch deuren.

De kook- en slaapvertrekken liggen
meestal rond de open leefruimte. Een
eenzame stoel doet er dienst als
werktafel of zit voor een minder-valide.

In de “keuken”ruimte staat centraal een
bak- en kookvuur. Tegen de grond enige
kookpotten en pannen, alsook messen en
een paar lepels om te roeren.

... Dit is de gemeenschaps “frisdranken-
automaat” op het speelplein. Water wordt er
in een grote potaarden kruik opgeslagen en
zogenaamd gefilterd. Hierdoor zou het
zogenaamd kiemvrij én dus drinkbaar
geworden zijn.

Wijl, als 2 bezoekers, kregen het gul en
spontaan aangeboden om er onze dorst mee
te lessen; wat we (veiligheidshalve?)
diplomatisch afwimpelden...
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EGYPT: START VAN EEN HUMANITAIR D.S.W. PROJECT:
SPECIFIEK IN HET LAND VAN DE NUBIERS

Dit is dus “ons” lager schooltie waar we hopen toekomstgericht een sociaal-humanitair
vriendschapsproject te kunnen opstarten.

Bij het bezoek ter plaatse van onze codrdinatoren Roggeman en Caes, zagen we het totaal-
tekort (beter gezegd het onbestaande) aan lesmateriaal van een “aan hun lot overgelaten
volksgemeenschap”. Met onze 2 voeten op het zand, in dit geval, beseffen we wel dat dit de
spreekwoordelijke - druppel op een hete plaat - kan zijn. Maar telkens doet het je weer goed als
deze beeldsprakelijke druppel toch ietwat de dorst - naar rechtvaardiger verdeling - kan laven.

Mede door de vrijgevige hulp van onze leden en sympatisanten slagen we er steeds weer in, hier
en daar in ons eigen land of elders over de wereld, met beperkte middelen doch met enthousiast
doorzettingsvermogen, onze mede-mens ter plaatse gelukkig te maken...

Daarom durven we, eens te meer, een beroep doen op je vrijgevigheid!

SCHOOLMATERIALEN, o.a. stiften, potloden, schrijfboekjes, papier, meetlatjes en
dergelijke, zijn “doorlopend” welkom!

Wat voor EGYPTE niet bruikbaar is, kan via onze diensten - VAN MENS TOT MENS - zijn
weg vinden naar CUBA, POLEN, WIT-RUSLAND; plaatsen waar we ons nog eens extra
zullen voor inzetten in 2001!
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